‘Stop kinderarbeid’


Inleiding: 
We moeten een maatschappelijk probleem oplossen met een muzikaal plan. We hoeven dit plan niet uit te voeren maar alleen schriftelijk in te leveren. We hopen dat mensen stoppen met kinderen voor zich te laten werken en gewoon naar school te laten gaan zodat ze later een goedbetaalde baan krijgen en hun kinderen niet later ook hoeven werken. 

Hoofdstuk 1:
In arme landen zoals India zijn veel kinderen onder de twaalf jaar die moeten werken. Dat komt omdat hun ouders zo arm zijn dat ze niet genoeg verdienen om het hele gezin –ze hebben vaak grote gezinnen- te verzorgen. Maar als die kinderen niet naar school gaan krijgen ze later geen goedbetaalde baan en moeten hun kinderen ook weer werken. In veel landen is dit al opgelost doordat er een schoolplicht is ingevoerd. Maar in sommige landen hebben ze dat niet. Daar kunnen ouders de kinderen gewoon laten werken.
Volgens de telling van de Indiase regering zijn er nu ongeveer 20 miljoen werkende kinderen. 2 miljoen daarvan werken op gevaarlijke plekken.
Er zijn kinderen die 12 uur per dag werken en maar 20 tot 25 roepia’s verdienen. Dat is ongeeveer 50 cent. Dat is dus nooit genoeg om een heel gezin te voeden.

Hoofdstuk 2:
‘Zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie’ aldus het jeugdcultuur Nederlandfonds.
Bij muziek luisteren komen veel emoties vrij. Dus wanneer je luistert naar vrolijke muziek wordt je vanzelf ook vrolijk. 
[bookmark: _GoBack].
‘Klassieke muziek reinigt de verbindingen tussen onze hersencellen.’ Aldus Michiel Haas. Dus als je naar klassieke muziek luistert hebben je linker en je rechter hersenhelft beter contact met elkaar.

Hoofdstuk 3:
Ons plan is om een musical te schrijven en dat te laten spelen door bekende acteurs en daarmee veel geld op te halen, zodat we daarmee die kinderen kunnen helpen en ze niet hoeven werken maar dat ze gewoon naar school kunnen. Hier het begin van het verhaal.

Het verhaal gaat over een jongetje dat moet werken om zijn gezin te eten te geven.
Elke dag verdient hij 25 roepia. Dat is lang niet genoeg maar hij moet het er mee doen. Zijn naam is Abhi.

‘Abhi wakker worden!!!’
‘ja mam, ik kom er aan!!!’ het is nog maar net licht dus zo’n half vijf. Hij trekt zijn broek aan en loopt naar buiten. Daar staat zijn moeder met z’n jongste broertje het laatste hompje brood dat hij had verdient in stukjes te scheuren. 
‘snel Abhi, je moet weg anders kom je nog te laat en je weet wat er dan gebeurt!!’
Dat weet Abhi maar al te goed. Hij was een keer iets te laat en toen moest hij de hele dag werken zonder iets te verdienen en kreeg hij 25 stokslagen. Snel rent Abhi naar de kleding fabriek. Daar werkt hij elke dag van 5 uur ‘s ochtends tot 6 uur ’s avonds. Hij krijg er maar 20 roepia’s voor. Hij moet uit lappen stof shirts en broeken knippen. Elke dag weer hetzelfde. Hij moet ongeveer 4 km lopen naar de fabriek. Hij moet snel doorlopen anders komt hij te laat. Snel pakt hij het stukje brood van zijn moeder aan. ‘dag mam, tot vanmiddag!’ 
Hij loopt snel langs de huisjes in zijn dorpje. ‘goeiemorgen’ zegt hij tegen een oude vrouw die voor haar huis zit. Ze zit daar elke ochtend op hetzelfde krukje voor haar hutje. Soms mag hij even wat van hun brood eten. Maar als dat bij hun ook bijna op is gaat dat natuurlijk niet. Ze heeft al wat voor hem klaar gelegd. ‘daar ligt het, in dat mandje’ snel gaat Abhi verder. Hij is er nog lang niet. Hij rent verder en komt om precies 5 uur aan in de fabriek. Mr. Abdhouri begint meteen te schreeuwen: ‘Ga heel snel aan het werk!’ ‘ja, meneer ik ga al!’ zeg ik gauw. Ik ren naar mijn vaste plekje in de fabriek. Ik zit naast de naaimachine om alle lappen stof zo te knippen dat er shirts en broeken van gemaakt kunnen worden. Limah zit al klaar om ze aan elkaar te naaien. Snel begin ik te knippen. 
Aan het eind van de dag ben ik dood moe. Mr. Abdhouri zegt: ‘Het is tijd, maar Abhi en Limah zijn nog niet klaar dus moeten nog een uurtje werken. De rest moet wegwezen.’
Volgens mij hebben Limah en ik net zoveel gedaan als de rest, maar ik zeg er maar niets van anders krijgen we al helemaal niets. Om 7 uur mogen we eindelijk weg. Ze krijgen maar 15 roepia’s omdat we door moesten werken. Als ik thuis kom rammelt mijn buik. Maar we hebben niets meer. Ik geef het geld aan mijn moeder en ga me wassen in de rivier. Mijn moeder gaat naar het kraampje en koopt een tros bananen. Voor iedereen één. Als we gaan slapen heb ik nog steeds honger. Maar er is geen eten meer. De volgende ochtend voel ik me belabberd. Ik kan niet eten en drinken van de pijn in mijn buik. Ik kan dus niet werken en we krijgen dus ook geen geld om eten te kopen. Mijn moeder gaat naar de fabriek en kan een deel van mijn werk overnemen maar nog lang niet alles want ze is zwanger van mijn 6de broertje of zusje. Mijn vader is er niet meer. Hij is overleden door een voedselvergiftiging. Het is een paar weken later en ik ben nog steeds ziek. Mijn moeder komt elke week heel blij thuis. Dat snap ik niet want het is hard werken. Als we gaan eten zegt mijn moeder dat ze iets te vertellen heeft: ‘Ik ga trouwen!’ 
Iedereen schrikt op: ‘met wie!?’ vraagt mijn zusje ‘met meneer Abdhouri!’ 
Waaaat dat kan toch niet. Dat is een verschrikkelijke man! Maar ja, hij is wel rijk…
Dus als ze een paar weken later getrouwd zijn, weet ik waarom mam met hem wou trouwen. Hij is heel aardig zolang hij maar niet je baas is…

Conclusie:
We wouden dus kinderarbeid verminderen met een musical over een jongetje dat in de fabriek moet werken en eigenlijk bijna niets verdient. We hebben ontdekt dat muziek veel emoties bij je op kan roepen en ook dat het helpt om je linker en rechter hersenhelft beter met elkaar te verbinden.

Bronnenlijst:
Mr. Kooijman

Kunst & Cultuur hv2 2014-2015 leeropgave 2 ‘community art’

http://www.mijnvoornamen.nl/buitenlandse-namen/indonesische-namen-voor-jongens-op-alfabet-van-a-tot-z.html

http://www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.html

